
DE VERLOSTAS VAN LENA SLAPPENDEL 
 
Vijftig jaar na het overlijden van hun moeder hebben de dochters van Lena Slappendel haar 
verlostas en een paar boeken en een schrift aan de CCS geschonken. Haar dochter Tineke 
heeft wat verteld over het leven van haar moeder. 

 
Lena Slappendel (1919-1972), de verlostas en het schrift. Het kraagje heeft ze zelf gehaakt. 

 
Lena is in 1942 afgestudeerd aan de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in Rotterdam. Zij 
woonde met haar ouders in Rotterdam. Toen in mei 1940 de stad werd gebombardeerd 
raakten ze hun huis kwijt en moesten ze evacueren. In Nieuwerkerk aan den IJssel vonden ze 
woonruimte en na haar afstuderen ging ze daar werken als vroedvrouw. Ze hield spreekuur in 
het Groene-Kruisgebouw en ging op de fiets naar bevallingen, een esculaap op het stuur. Zo 
reed ze ook kraamvisites, dochter Tineke van amper tien jaar ging wel eens mee en noemde 
dat ‘baby’s kijken’. 
In de oorlogsjaren zaten in de nabijgelegen school Duitsers ingekwartierd. Die waren 
behulpzaam en brachten Lena regelmatig naar een bevalling. Het was oorlog, er was grote 
schaarste en veel ruilhandel. De beloning voor haar werk bestond vaak uit voedsel. 
Lena werd door vele oorontstekingen slechthorend. Rond 1955 moest ze stoppen als 
vroedvrouw want ze de kon met de houten toeter de harttonen niet meer horen. Ze ging 
daarna bij de GGD in de administratie werken. Ze is al op haar 53e overleden aan 
borstkanker. 
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